De Scheepsbouwers
Hoor de klinkhamer dreunt
op het bouwsel, dat leunt
op de helling aan stuttende staken.
Zonder vorm nog en lomp
groeit gestadig de romp
van het schip, dat de scheepsbouwers maken.
Gemeenschappelijke zaak,
waarin elk kent zijn taak,
van het hoofd tot de nijvere handen.
Uit het roestend metaal
groeit een bouwwerk van staal,
door buigen en lossen en branden.
Als het schip straks voltooid,
van zijn steunsels berooid,
fier en statig van stapel zal glijden,
zal door Vlijt, kennis en plicht
weer een werk zijn verricht,
dat de bouwers met trots mag verblijden!
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